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        ORDE VAN DIENST 
        9 juni 2024                                             

                                             3e zondag na Pinksteren  
 
Voorganger: Jack Esselink 
Thema: ‘Geloven, dat is net werken’ 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Lied 381: 1, 4 en 5 (uit LVK) 
1. Het nieuwe daglicht staat ons borg 
voor Gods genade en Vaderzorg, 
die ook in nacht en duisternis 
ons zonneklaar gebleken is. 
 
4. Wij mogen leven door zijn kracht, 
de taak door Hem ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend koninkrijk.
 
5. O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 
sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan. 
 
Stil gebed 
Votum en Groet 
Klein Gloria 
 
Glorialied  Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer!
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
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Interactief intermezzo 
 
Zingen    Psalm 25: 2 en 6 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 

Schriftlezing  Genesis 11: 1 - 9 
Lector Mieke Wijnolts 
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke 
richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De klei-
blokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘Laten we een stad 
bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen 
we niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de HEER af om te kijken 
naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. ‘Dit is één volk en ze 
spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog maar het 
begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten Wij naar hen 
toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ De HEER 
verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo 
komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op 
de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele 
aarde. 
 
Zingen  Opwekking 71 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
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Schriftlezing  Openbaring 21 : 1  - 5 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde 
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft ge-
maakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uit-
riep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken 
zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 
voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het 
op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 
 
Zingen  Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
 

 
Preek 
 
Stilte en orgelspel 
 
Zingen  Lied 769 : 1 en 6
1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Gebeden 
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Aankondiging collecte 
 
Slotlied    Lied  802: 1,3,4,5,6 
 
1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

refrein 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

3. Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
refrein  
 

4. Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
refrein 

5. Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
refrein 

6. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
refrein 

 
Wegzending en zegen 


