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Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid

Intochtslied Psalm 98:1en3
1.Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Stil gebed

Bemoediging en Groet
Klein Gloria

Kyriegebed

Zingen Lied 655

1.Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang

met water uit de harde steen.

Het is vol wonderen om u heen.

3.Een lied van uw verwondering
dat nég uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

5.Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid

en zingen bij zijn wederkeer

een nieuw gezang voor God de Heer.

Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen

Zingen Kaarsenlied
1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.

dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

3.Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

2.Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zing dan de Heer een nieuw gezang!

4.De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.

De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.




3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Schriftlezing 2 Koningen 4:42:44

door Rien van Oostveen

Op een keer kwam iemand uit Baédl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig
gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een
zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te
zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd
personen, zei Elisa nogmaals: 'Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan
hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen
zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de
HEER had gezegd.

Zingen Psalm 81:1
1.Jubel God ter eer,

Hij is onze sterkte!

Juich voor Israéls Heer,

stem en tegenstem

springen op voor Hem

die ons heil bewerkte.

Lezen Johannes 6:1-13

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van
Tiberias genoemd). Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden
welke tekenen Hij bij zieken verrichtte. Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn
leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse pesachfeest. Toen Jezus om zich heen
keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: Waar kunnen we
brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te
stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: Zelfs
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen
met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel
mensen? Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras, en ze gingen zitten;
er waren ongeveer vijfduizend mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze
wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden
twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.

Zingen Lied 383

1.Zeven was voldoende, 2.Zeven is voldoende

vijf en twee, toen en nu,

zeven was voldoende zeven is voldoende

voor vijfduizend alle dagen

op de heuvels langs de zee. van ons leven, dank zij U.



3.Zeven is voldoende,
brood en vis,

Jezus is voldoende
voor ons allen

als de kring gesloten is.

5. Want Gij zijt de eerste
rond alom,

ja, Gij zijt de eerste

en de laatste,

kom, o Here Jezus — kom!
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

In Memoriam

Zingen Jezus is de Goede Herder

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Gebeden en voorbeden
Aankondiging collecte

Zingen Lied 912
1.Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

3.Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw heilige Geest er woon’.

Wegzending en zegen

4.Voed ons met uw leven,
vis en brood,

alle zeven dagen,

Gij verzadigt

allen met uw offerdood.

2.Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.



