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Welkom en mededelingen

Aansteken kaars van verbondenheid


INTREDE

Intochtslied	 	 Het lied van de intocht 
Geroepen om te zingen - melodie: lied 675 (Geest van hierboven) 
Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met zijn eigen levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 


Bijeengekomen, woord in ons midden, 

samen zijn wij hier in Gods huis. 

Kleinen en groten, niemand verstoten: 

voor wie God zoekt is hier een thuis. 

Bidden en danken, stilte en klanken, 

met elkaar delen, één zijn met velen 
en zingen keer op keer: “Jezus is Heer!” 

Jong en oud samen zingen nu “amen”. 

God in ons midden, verhoor ons bidden. 

Heel uw gemeente zingt: “Halleluja!”  

Groet: 

V: De genade, barmhartigheid en vrede van de Heer is met u allen! 

A: EN ZIJN VREDE IS MET U! –

Bemoediging: 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, AMEN


Drempelgebed


Zingen	 	 Lied 8a 
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is

uw naam in de geschiedenis,

op heel de aarde, wijd en zijd.

De hemel zingt uw majesteit.


2. Het eerste kinderlijk geluid

roept glorieus uw sterkte uit.

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

3. Zie ik uw sterren in de nacht,

die hemelhoog geschapen pracht,

wat is dan niet het mensenkind

dat Gij het kent en zo bemint.


4. Geen sterrenhemel houdt hem klein;

de mens mag vorst der aarde zijn.

Gij kroont hem als uw bondgenoot

en maakt hem bijna god’lijk groot. 

5. Al wat op aarde is laat Gij

zich buigen voor zijn heerschappij.

De dieren komen in een stoet

hem hoog en breed al tegemoet.


6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is

uw naam in de geschiedenis,

want op de aard’ is wijd en zijd

het mensenkind uw majesteit. 

Kyriegebed, telkens afgesloten met ‘Heer, ontferm U’


Glorialied	 	 Lied 304

1. Zing van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere!




2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luister naar Hem het woord van alzo hoge:

houd Hem in ere!


3. Zing van de Geest, de adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

houd Hem in ere!


DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift


Moment met de kinderen

Zingen	 	 Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 

en delen nu het licht.

dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht.


2. Wij geven Gods verhalen door:

en wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal.

het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar de kinderkerk


Lezen		 	 Exodus 34: 4-9

door Mieke Wijnolts

Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroeg-
te de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij 
zich. De HEER daalde neer in een wolk, Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam HEER 
uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol 
is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, 
die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zon-
de van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde 
en vierde geslacht.’ Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als U mij 
goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt U dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. 
Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’


Zingen	 	 Nog voor wij woorden hebben

tekst: Sytze de Vries - melodie: lied 910 (Soms groet een licht van vreugde) 
Nog voor wij woorden hebben vat Gij ons in het oog. 

Meer dan wij durven dromen houdt Gij ons leven hoog. 
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht, 

verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht. 


Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met uw Geest 

de liefde ingeademd, de liefde allermeest. ,

Herboren uit den hoge, zijn wij van uw geslacht, 

als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht. 


Nog voor wij kunnen vragen hebt Gij ons al gehoord. 

Nog voor wij wegen weten wijst Gij ons zelf het spoor. 

Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht. 

Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht! 




Lezen		 	 Matteüs 28: 16-20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen 
ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. Je-
zus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 
aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’


Zingen	 	 Lied 701

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,

onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,

wachtend op het woord totdat zij baren mag.


2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,

zoekend naar een plaats onder de hemelboog;

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.


3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,

maakt de tongen los, taal en getuigenis,

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.


4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,

vogel uit de hemel, witte vredesduif.


Overdenking


Meditatief orgelspel


Zingen	 	 Lied 706: 1, 2 en 4 
1. Dans mee met Vader, Zoon en Geest,

kom binnen in hun kring,

dat wervelende samenspel

van ver voor ons begin.

De wereld van vandaag is ons

vanouds al toegedacht

als dansvloer waar de liefde leidt

en waar de hoop ons wacht.


2. Zie het gezicht van deze Drie:

een kind in Betlehem,

een mens tot bloedens toe gekroond

buiten Jeruzalem.

De dans van de Drievuldigheid

wordt door geen dood gestuit.

Want stokt ons dansen in het graf,

ook daar leidt God ons uit. 

4. Wij dansen mee met deze Drie,

op weg van feest tot feest.

Een jubelzang gaat in het rond

om Vader, Zoon en Geest.

De liefde, het geloof, de hoop,

zij leiden tot dit lied:

verweven met ons leven is

de dans van deze Drie!


ANTWOORD

Gebeden




Aankondiging collecte


Kinderen komen terug uit Kinderkerk en oppas


Zingen	 	 Lied 705: 1, 3 en 4 
1. Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de heilige Geest, de Trooster,

de Drie-enige in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drie-enige in zijn troon!


3. Ere zij de Heer der engelen,

ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;

aarde en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

loof de koning, heel zijn kerk! 

4. Halleluja, lof, aanbidding

brengen engelen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U der heren Heer!


Wegzending en zegen


Zingen	 	 Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



