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Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

 

Intochtslied Psalm 122: 1 en 3 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: `Gord u aan 
om naar des HEREN huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!' 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

 
Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's HEREN tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groete 

 
 

Stil gebed 
Bemoediging en Groet 

Gebed om ontferming 

Woord van bemoediging 
Lezen Psalm 72(berijmd): 1,2,6 en 7 

 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 

7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 

 
Zingen Glorialied 405: 1 en 4 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
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4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Gebed bij de opening van het Woord  

 
Lezen Mattheüs 22: 36 – 40 (NBV21) 
‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eer- 
ste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden 
zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

 
 

Zingen Lied 320: 1 
Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 

 
Lezen Lukas: 10: 25 – 37 (Herziene Statenvertaling) 
En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven te beërven? 
En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Hoe leest u? 
Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 
Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? 
Jezus antwoordde en zei: Een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de 
handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem 
bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 



Bij geval kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de 
overkant voorbij. 
Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voor- 
bij. 
Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met 
innerlijke ontferming bewogen. 
En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op 
zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 
En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf 
ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal 
ik u geven als ik terugkom. 
Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers 
gevallen was? 
En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen 
en doet u evenzo. 

 
Zingen Lied 320: 5 
De liefde spreekt haar eigen taal, 
alle kwaad bedekt zij duizendmaal – 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijv’ in ons de liefde. 

 
Verkondiging 

Meditatief orgelspel 

Zingen Zingende Gezegend 101: 2, 7 en 8 
melodie: lied 753 ‘Er is een land van louter licht’ 

 

1. Ik zag het nieuw Jeruzalem 
dat uit de hemel kwam, 
de stad waarin weerklinkt de stem 
van God en van het lam. 

7. Alwie God dient en Hem vereert 
die ziet zijn zonneschijn; 
zijn naam die alle zonde weert 
zal op hun voorhoofd zijn. 

2. Maar wat ik zag, een tempel niet, 
geen licht van zon of maan; 
de tempel is God zelf – het licht 
komt bij het lam vandaan. 

8.Wie diende heerst nu mee met Hem – 
de nacht verliest het pleit; 
uw licht, o stad Jeruzalem, 
is God, in eeuwigheid! 

 
 

In memoriam 
 

Zingen psalm 116 vers 1( oude berijming) 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
 

Dankzegging, voorbeden en Onze Vader 



Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 

 

Zingen Lied 766 
1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 

 
2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 

 
3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Heenzending en zegen 

Zingen ‘amen’ 


