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        ORDE VAN DIENST 
         
        21 januari 2024 

       4e zondag van Epifanie 

Voorganger: Ds.Hans Mak 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm  66: 3,6 en 7 
3.Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

6.Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 

7.De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij.

Stil gebed  
Bemoediging en Groet  
Klein Gloria 
Kyriegebed 
 
Zingen  Lied  281:1,2,5,6 en 10
1Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 

2.Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison!

5.Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

6.De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 
10.Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen  Kaarsenlied  
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 
 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt vertel
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3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.   
 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Schriftlezing  Marcus 1: 9 t/m 13  
door Joke van Os 
In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door 
Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag 
Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een 
stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ 
Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, 
waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, 
en engelen dienden Hem. 
 
Zingen  Lied 539:1,2 en 5 
1.Jezus, diep in de woestijn, 
eenzaam en vol vragen, 
voerde daar een zware strijd 
veertig lange dagen. 
 

2.Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken 
–  ook al was de honger groot – 
voor zijn tegenspreken

5.Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 
 
Lezen Hebreeën 4:14-16 
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, 
de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze ho-
gepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de 
proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon 
van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en 
genade vinden. 
 
Zingen  Lied 826: 1,2 en3 
1.O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 

2.Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen.

3.Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niet heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
geef dat wij U herkennen mogen. 
 
Uitleg en verkondiging  
n.a.v. Marcus 1 vers 14 “Meteen dreef de Geest Hem de woestijn in!” 
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Orgelspel 
 
Zingen  Lied 538: 1,2,3 en 4 
1.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

2.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

 
3.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 

4.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

In memoriam Dhr. Dries van de Werfhorst 
Zingen  Lied 413:1 uit Evangelische liedbundel  
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad, zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deez' aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
Gebeden en voorbeden 
 
Aankondiging collecte 
 
Zingen    Lied 1008: 2 en3  

2.Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3.Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
Wegzending en zegen 
 


