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        ORDE VAN DIENST 
        23 juni 2024                                             

                                                   1e zondag van de zomer 

Voorganger: Ds. Bram Verduijn 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 68: 6, 7  
6. O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen! 
Gij God, die duizend- duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die de Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvangt de hoogste hulde. 
 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
  
Muziek  Lied 894: 1, 2, 3, 4 
1. Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 
 
2. Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 
 
3. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 
 
4. Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg, 
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 

Verootmoediging en genade verkondiging 
 
Leefregel 
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Zingen  Lied 91a: 1, 2, 3 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
Moment met de kinderen 
 
Zingen  Lied 166b: 1, 4, 5 
1. Jozef zoekt zijn grote broers, 
alle tien zijn ze jaloers, 
op zijn jas en op zijn dromen, 
als ze Jozef aan zien komen 
wordt zijn mantel afgerukt. 
Diep zit Jozef in de put. 
 

4. Farao hoog op zijn troon 
droomt een wonderlijke droom. 
Daarom laat hij Jozef komen 
en dan worden alle dromen 
van de koe en korenaar 
en de maan en sterren waar. 

5. God heeft alles omgekeerd, 
Jozef wordt als vorst vereerd, 
en het kwade valt in duigen 
en de broers ze moeten buigen: 
zo houdt God door Jozefs hand 
’t volk van Israël in stand. 
 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

 
 

Schriftlezing  Genesis 37: 1 - 11 
Lector Manon Sluijter 
1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 2 Dit is de 
geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, 
weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn 
vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden ver-
telde hij aan hun vader door. 3 Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij 
meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem 
laten maken in allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef 
hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. 
5 Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een 
nog grotere hekel aan hem. 6 ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7 
‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en 
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bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daar-
voor.’ 8 Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons 
heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer ha-
ten. 9 Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een 
droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10 
Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is 
dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbui-
gen?’ 11 De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over 
wat er gebeurd was. 
 
Schriftlezing  Filippenzen 2: 6 - 11 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God 
had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de ge-
stalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft 
Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom 
heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde 
en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, 
de Vader.
 
Zingen  Lied 836: 1, 3, 4, 5 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 

3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 

Verkondiging 
Orgelspel 
 
Zingen  Lied 340b 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan  
van de doden, 
opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke 
kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
In Memoriam 
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Zingen  Lied 793: 3 
3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging collecte 
 
Slotlied    Opwekking 733 Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
Meezingen met youtube 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Wegzending en zegen 
 


