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        ORDE VAN DIENST 
         
        21 januari 2024 

          Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: Ds. Bram Verduijn 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm  138: 1,4 
1.U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

4.Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, / wil bijstand zenden.

Stil gebed  
Bemoediging en Groet  
 
Zingen  Lied 864: 1,3 en 5 
1.Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

3.Zou ooit een vrouw vergeten 
’t kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat. 

 
5.Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid 
 
Verootmoediging en genade verkondiging 
Leefregel  1 Johannes 2: 4-11 
 
Zingen:       Lied 836: 1, 3, 5 
1.O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
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3.O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 

5.Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 
 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal. 
 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Schriftlezing  Rechters 14:1-9 
door Rien Oostveen 
1Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. 2Toen 
hij thuiskwam vertelde hij zijn ouders: ‘Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou 
willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt.’ 3Maar zijn ouders zeiden: ‘Waarom zoek je 
een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch 
wel een vrouw voor je te vinden, of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk.’ 
‘Nee, vader,’ antwoordde Simson. ‘Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me.’ 
4Zijn ouders wisten niet dat het de HEER was die hierop aanstuurde, omdat Hij een aan-
leiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd na-
melijk heer en meester in Israël. 5Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar 
Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op 
hem af. 6Toen voer de geest van de HEER in hem en met zijn blote handen verscheurde 
hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er 
met geen woord over. 7Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje, en zij beviel hem 
nog steeds. 8Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te ne-
men. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat 
zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld, en dat er honing in zat. 9 Met beide 
handen haalde hij de honing eruit, en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er 
ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van een leeuw 
had gehaald. 
 
Schriftlezing Marcus 10: 42-45 
42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden 
door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43Zo mag het bij jullie 
niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie 
van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is 
niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als los-
geld voor velen.’ 
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Zingen  Lied 670: 1, 2, 4, 6 en 7 
1.Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

2.Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord

4.Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 

6.Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

 
7.Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
Verkondiging 
 
Zingen        Familie
1. Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen 
om elkaar geven. 
En open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

2. Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen 
om elkaar geven. 
En open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

3. En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

4. En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 
 

Dankgebed 
 
Nodiging 
De Heer zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
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Zingen Lied 405: 4  
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 

Onze Vader  
Vredegroet 
 
Delen brood en wijn 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Taizé liederen 
 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft. 
 

Prijs de Heer, mijn ziel,  
en prijs zijn heil'ge naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel,  
die mij het leven geeft 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Dankgebed 
 
Zingen Hemelhoog 473: 1, 2 
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!  
 
Refrein:  
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.  

2.Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!  
 
Refrein:  
Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij. 
 
 

 
Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug uit de oppas  
 
Wegzending en zegen 
Respons  Lied 425:1 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 


