
 

 

 
        ORDE VAN DIENST 
        10e zondag van de zomer 
        27 augustus 2023 

     
Thema: Ik zal er zijn 
Afscheidsdienst ds. Marloes van Doorne 
 
Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 67: 1 en 3 
 
1 God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Stil gebed    
 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Klein Gloria 
 
Openingsgebed 
 
Umami  God van licht - Opw 807 
 
1 In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
 
 

2 In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Refrein 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust, 
waar U woont, waar U woont 
waar U woont, waar U woont 

3 Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 

 
Refrein 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust, 
waar U woont, waar U woont 
waar U woont, waar U woont 

Bridge 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm  
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm  
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm  
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm  

 
4 God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 

Refrein 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust, 
waar U woont, waar U woont 
waar U woont, waar U woont 

 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen  Kaarsenlied 
 
1 Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 

 
 
 
2 Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 

 
Lezen    Numeri 6: 22-27  (Door: Marianne v.d. Mheen) 
De priesterzegen 
22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met 
deze woorden moeten zegenen: 
24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
27 Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ 



 

 

 
Zingen  Psalm 134 
 
1 Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
 
3 Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 

 
 
 
2 Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 
 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 
Zingen  Ga maar gerust 
   tekst: Sytze de Vries - melodie: Finlandia 
 
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
Gebeden 
 
Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 
 
Afscheid dienaar des Woords 
 
 
 
 
 



 

 

 
Umami  Gods verhaal gaat door – Sela 
 
Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon, 
zal God zijn trouw bewijzen; 
Hij houdt vast wat Hij begon. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam. 
 
 
Gods verhaal gaat door; 
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in. 
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij 
met een hart vol dankbaarheid. 
 

Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon, 
zal God zijn trouw bewijzen; 
Hij houdt vast wat Hij begon. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam. 
 
 
Wij vieren wat geweest is. 
Wij gaan door met goede moed. 
Waar God steeds met ons meegaat, 
schijnt zijn licht en is het goed. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam. 

 
U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit. 
U gaat voor ons uit, U bent om ons heen, laat ons nooit alleen. 
U gaat voor ons uit. 
 
 
 
 
 
Slotlied  Lied 416: 1, 2 en 4 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 


