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Thema: Ik ben de ware wijnstok 
Bevestiging ambtsdragers 
 
Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 33: 2 en 8
2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Klein Gloria 
 
Openingsgebed 
 
Zingen  Heer, wijs mij uw weg - Sela
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
   

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan.



 

 

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Lezen   Johannes 15: 1-17 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan Mij die geen 
vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij 
meer vruchten voortbrengt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.  
4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 
5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel 
vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6 Wie niet in Mij blijft is als een 
wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het 
vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen 
wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wan-
neer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.9 Ik heb jullie liefgehad, zoals 
de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 
geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn 
liefde blijf. 11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.  
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader 
heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik 
jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. 
Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17 Dit draag Ik jullie op: 
heb elkaar lief. 
 
door Marjanne vd Mheen 
 
Zingen  Lied 653: 1, 5 en 7
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
 

 
 
5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 
 



 

 

Bevestiging ambtsdragers 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 
mw. Tiny Hendriks (pastorale ouderling), mw. Mirjam van Staalduinen (jeugdouderling), 
mw. Hannie Schuit (diaken), dhr. Cor Hofstra (diaken) en dhr. Bruin Fijen (ouderling Leren 
en Ontmoeten) 
 
Presentatie nieuwe Pastoraal Wijkbezoekers 
mw. Alie Visch en mw. Eva de Jong 
 
Presentatie van aantredende ambtsdragers 
mw. Mirjam Lokhorst (ouderling communicatie) 
mw. Margriet Mulder (jeugdouderling) 
mw. Betty Riphagen (pastorale ouderling) 
mw. Manon Sluijter (ouderling Leren en Ontmoeten) 
mw. Herma van de Kamp (diaken) 
 
Opdracht 
 
Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden 
 
Zingen  Tui amoris ignem - Lied 681 (Taizé) 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
(vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.) 
 
Nieuwe ambtsdragers knielen en ontvangen Gods zegen 
 
Aanvaarding en verwelkoming allen gaan staan 
Gemeente, 
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?  
Ja, dat willen wij van harte. 
 
 
Zingen  Gebed om zegen - Opw 710 
 
Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 
Zegen hen op de plek waar zij nu staan. 
Zegen hen in alles, wat U van hen  verlangt. 
O God, zegen hen alle dagen lang! 
Vader, maak hen tot een zegen; 
ga hen niet voorbij. 
Regen op hen met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hen 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in hen. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

 
 
Gebeden 
 



 

 

 
Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas 
 
 
Slotlied  Lied 362: 1 en 2
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven’. 
 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 


