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Thema: Ik ben het licht voor de wereld 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 27: 1 en 3 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! – 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Verootmoedigingsgebed 

Zingen  Lied 654: 1 en 2 
1. Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

2. Maar wij verkozen ’t duister meer 
dan ’t licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 

Woord van genade 



Zingen  Lied 654: 4 en 6 
4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

6. Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

Leefregels 

Zingen  Lied 1005: 1 en 2 
als gebed bij de opening van de Schriften 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Lezen   Exodus 13: 17-22 
door Marjanne van de Mheen 
Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door 
het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als 
ze strijd moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. 
Daarom liet Hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. 
De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het li-
chaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat 
te doen. ‘God zal zich jullie lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn li-
chaam van hier met je meenemen.’ 
Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de 
woestijn. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 
’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag 
ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. 

   Johannes 8: 12-20 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt 
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De farizeeën wierpen tegen: 
‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.’ 
Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, 
omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet 
waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar 
Ik oordeel over niemand. En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, 
omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die Mij gezonden heeft. In uw wet 
staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over 



mijzelf, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ Toen vroegen ze: ‘Waar is 
uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou ken-
nen zou u mijn Vader ook kennen.’ Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar Hij 
onderricht gaf. Niemand greep Hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. 

Zingen  Lied 653: 1, 4 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Overdenking 

Luisterlied  In het licht - Sela 
In de donkere nacht verschijnt een licht 
en de duisternis krijgt het niet in haar macht. 
Eeuwenlang al voorzegd: het woord van God 
dat geboren wordt. Hoop waar de wereld op wacht. 
  
In het licht van Gods Zoon, zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
  
Niemand ziet Gods gezicht, maar in Zijn zoon 
wordt Hij een persoon, maakt Hij bekend wie Hij is. 
  
In mijn donkere nacht verschijnt zijn licht 
en de duisternis krijgt het nooit in haar macht. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas 

Zingen  Lied 934 - mel. Ps. 134 
1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan 
ga ’k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 

2. Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

3. Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in dood. 
   
Wegzending en zegen


