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Thema: Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Psalm 118: 7 en 8 
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven ’s Heren majesteit. 
Dit is de poort, de poort des Heren, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 

8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

Stil gebed    
Onze hulp is de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 558: 1, 2, 6 en 10  
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 

10. Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Matteüs 21: 1-11 
door Manon Sluijter 
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee 
leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnen-
komt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de die-
ren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft 
ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest 
gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aan-
tocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een 
lastdier.”’ 



De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de 
ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit 
de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de 
bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en ach-
ter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij 
die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’ 
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde 
men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Gali-
lea.’  

Tafelgesprek 

Zingen  Lied 550: 1 en 3 
1. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 

3. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden, door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk met Palmpaasstokken 
Zingen  Hosanna, hosanna - Jan Visser 
Hosanna, hosanna! We maken een rij 
Hosanna, hosanna! Want de Koning komt voorbij 
Refrein: 
Gezegend is Hij Die komt in de naam 
Die komt in de naam van de Heer 
 
Hosanna, hosanna! Hij rijdt door het land 
Hosanna, hosanna! Neem een palmtak in je hand 
Refrein 
Hosanna, hosanna! De vijand opzij! 
Hosanna, hosanna! En dan eindelijk weer vrij 
Refrein 

Hosanna, hosanna! We maken een troon 
Hosanna, hosanna! Het wordt allemaal sjaloom 
Refrein 



Hosanna, hosanna! Maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna! Onze Koning heeft verdriet 
Refrein 

Gesprek met de kinderen 

Zingen  Lied 556: 1, 2 en 5 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’


