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Thema: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 
mmv Umami 

Umami  Thuis 
Refrein 
Welkom thuis, hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest. Welkom thuis.  

Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij. Refrein 

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij. 

Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
Refrein 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 130: 3 en 4 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

4. Gij al Gods bondgenoten, 
zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 

Stil gebed    
Onze hulp is de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 



Gebed om ontferming 
afgewisseld met Kyrie: Umami coupletten; allen ‘kyrië, kyrië, kyrië eleison’ 
na kaars 1 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

na kaars 2 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

na kaars 3 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Moment met de kinderen 
Projectlied   Wie zeg jij dat Ik ben  
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  

Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader,  
Wijs Ik jou de weg.  

Veertig dagen vragen,  
Veertig dagen zoeken,  
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken?  

U bent de levende Heer,  
Sterker dan de wind,  
Vergeeft onze zonden,  
En roept ieder kind.  
Het levende brood,  
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan,  
Staat altijd om ons heen.  

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Matteüs 16: 13-28 
door Mieke Wijnolts 
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeg-
gen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes 



de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg 
Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de le-
vende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, 
Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar 
door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk 
bouwen; jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen – de poorten van het do-
denrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel 
geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles 
wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Daarop verbood Hij de leer-
lingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.  
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 
worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God ver-
hoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met 
de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan 
wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’ 
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloo-
chenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal 
het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft 
een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan 
hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn 
engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn 
daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet 
ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.’ 

Tafelgesprek 

Zingen  Lied 512 
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

Uitleg en verkondiging 

Umami  Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 



Refrein 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  
Refrein 2x 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en oppas 

Slotlied   Uw genade is mij genoeg 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’  
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. Refrein 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. Refrein 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen"


