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        ORDE VAN DIENST 
        2e advents zondag 
        10 december 2023 

     
Voorganger: Ds. Hans Bouma 
 

THEMA: Het verhaal van de blindgeborene 
 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 

Intochtslied  Lied 72: 1 en 2  
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 

2 Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
 

Stil gebed  
Woord van verwachting en vredegroet 
 

De tweede adventskaars wordt aangestoken door Janoah 
De tweede kaars gaat aan, 
het licht is niet meer klein. 
Lawaai hebben we uitgedaan 
om stil voor God te zijn. 
 
Inleiding   
Gebed 
Collage poëzie en orgel, Mens die liefde doet 

Gesprek met de kinderen: adventsproject 
 
Projectlied "Een nieuw begin" 
Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, 
een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht. 
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin. 
 
Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind 
dat liefde komt brengen en kwaad overwint. 
 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk en nemen het licht mee. 
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Zingen Lied 72: 4 
4 Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 9: 1 t/m 7 door Mieke Wijnolts 
Genezing van een blinde 
1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was.  
2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd?  
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het ant-
woord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 Zolang het dag is,  
moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan 
kan niemand iets doen. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’  
6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder,  
Hij streek die op de ogen van de blinde 7 en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis 
van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.)  
De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 
 
Zingen Lied: 534 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2 Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4 Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Het verhaal van de blindgeborene, Geboren voor het licht 

 
Zingen: Lied 655 
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
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3 Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug van de oppas. 
 
Zingen: Lied 654: 1,6 
1 Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 
6 Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 
Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


