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        ORDE VAN DIENST 
        8e zondag van de herfst 
        12 november 2023 

     
Voorganger: ds. Nelle Mieke Drop 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 85: 1, 3 en 4 
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 
4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
Stil gebed  
Bemoediging en Groet   
Enkele woorden ter inleiding 
 
Kyriëgebed 
Gezongen Kyrië  Lied 301 a 
Kyrie eleison. 

Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 
Glorialied  Lied 869: 1, 3 en 5 
1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 

3 Wat onze God in de aanvang schiep, 
dat wil Hij ook bewaren; 
wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 
De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 
Geef onze God de ere! 
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5 Wie alle troost ontberen moet 
en wien geen mens kan helpen, 
houd moed, – God zal met overvloed 
van heil u overstelpen. 
Hij buigt zich over het bestaan 
van hen die door de diepten gaan. 
Geef onze God de ere! 
 
Gebed om het licht van de Geest bij de opening van de Schriften 
 
Lezen   Oude Testament Jesaja 48: 17 - 20 
door Peter Lotterman 

17Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: 

Ik ben de HEER, jullie God, 

die jullie onderricht in je eigen belang, 

die jullie leidt op de weg die je gaat. 

18Luisterde je maar naar mijn geboden, 

dan zou je vrede zijn als een rivier, 

en je gerechtigheid als de golven van de zee. 

19Je nageslacht zou zijn als het zand, 

je nazaten ontelbaar als zandkorrels. 

Je naam zou nooit worden uitgewist, 

maar voor altijd bij Mij voortleven. 

20Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! 

Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, 

laat weten tot aan de einden der aarde: 

‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ 
 
Zingen  Lied 283: 1, 2 en 4 
1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Lezing  Nieuwe Testament: Mattheüs 25: 14 -30 

14Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat 

hij bezat aan hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en 

aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16ging de man 

die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er 

vijf talent bij. 17Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee 

bij. 18Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: 

hij begroef het. 

19Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20Degene 

die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij 

met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij 
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verdiend.” 21Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare 

dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel 

meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22Ook degene die twee ta-

lent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer ge-

geven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je 

bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van 

een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van 

je heer.” 24Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: 

“Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar 

u niet hebt geplant, 25en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u 

het terug.” 26Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik 

maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27Dan had je mijn geld 

dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou 

hebben teruggekregen. 28Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien 

heeft. 29Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, 

hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. 30En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in 

de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” 
 
Zingen  Lied 361: 1, 2, 3, 5 en 7 
1 Er heeft een stem gesproken, 
de Heer was daar! 
Antwoord Hem vastbesloten, 
sta voor Hem klaar! 
 

2 Behoud het woord, de gaven, 
met wakkere zin; 
volhard uw taak te dragen 
en leef daarin! 
 

3 Hebt Gij uw knecht genodigd? 
Wie ben ik, Heer? 
Roekeloos, kleingelovig, 
zwak en niets meer. 

5 Leer ons eenvoudig leven 
niet afgeleid. 
Wie zich aan Hem wil geven 
sta steeds bereid. 

 
7 De koning nu der eeuwen, 
eeuwig de Heer, 
heerlijk, onzienlijk, enig, 
zij kracht en eer! 

 
Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 
Zingen  Lied 992 
1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 

4 Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gesproken Onze Vader 
 
Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug uit de oppas  
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Zingen  Lied 418: 1, 2 en 3 
1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


