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Thema: Gods deur is los

Overstappers: Ellen Bakker, Niels Rozeboom, Ninet Sluijter, Julia Vlieger, Jesper van der 
Weide, Alexander Winkel


Welkom en mededelingen

aansteken kaars van verbondenheid


Zingen	 	 Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal, 

ik met mijn en jij met jouw verhaal,

lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees erbij wanneer ik bid en zing.

Ik met mijn en U met uw verhaal 

verteld in mensentaal.


Stil gebed	 	 	 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet


Klein Gloria


Voorstellen overstappers 

Openingsgebed


Umami	 	 Zegekroon - Opwekking 764 
U zult altijd voor ons strijden, U hebt steeds uw trouw getoond

Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, U draagt de zegekroon

U, mijn helper en beschermer, U, mijn redder en mijn vriend

Uw genade is mijn adem en mijn lied


Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon

Waar U bent, verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon

Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur

Uw genade is mijn adem en mijn lied


Refrein: 

Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon

Halleluja! Prijs Hem die de wereld overwon


U zult altijd voor ons pleiten, U zocht door tot U ons vond

En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon

U bent Jezus, de Messias die de wereld redding biedt

Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Refrein




Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon, U overwon, U overwon!


Aan het kruis leek U verslagen, maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden want U draagt de zegekroon. 

Refrein 

Schriftlezing	 Johannes 10: 1-10 (Bijbel in Gewone Taal)

door Ninet en Julia

Jezus zei: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een stal met schapen 
binnengaat. En hij gaat niet door de deur, maar hij klimt in het geheim naar binnen. Dan is 
het een dief of een rover.

Maar de herder gaat door de deur naar binnen. Voor hem maakt de bewaker de deur 
open. Dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar 
zijn stem. De herder noemt hun namen, en neemt ze mee naar buiten.

Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze 
kennen zijn stem. Ze zullen niet achter een vreemde aan lopen. Daar lopen ze juist van 
weg, omdat ze zijn stem niet kennen.’

De woorden van Jezus hadden een diepere betekenis. Maar de mensen begrepen die be-
tekenis niet.

Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt mij vergelijken met de deur 
waar de schapen doorheen gaan.

Er zijn al eerder mensen bij de schapen gekomen, voordat ik kwam. Maar dat waren alle-
maal dieven en rovers, en de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Die dieven wilden 
de schapen stelen, doden en opeten. Maar ik ben gekomen om de schapen naar buiten te 
brengen, naar plaatsen met veel gras. Dat betekent: ik ben gekomen om mensen het 
eeuwige leven te geven. Want ik ben de deur naar het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, 
wordt gered.’


Zingen	 	 Lied 23c: 1, 2 en 5 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom -

en niets dat mij ontbreekt.


2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,

doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam. 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,

uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis

zo lang ik leven mag.


Overdenking	 	 


Umami	 	 Toekomst vol van hoop - Sela

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.


Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.




Refrein

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.


U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht. Refrein


U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht. Refrein


Woorden bij de overstap

voor de kinderen:	 

Jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap samen met je ouders. 
Vandaag sta je even stil midden op de weg van je leven. Sta je even stil bij de reis die je 
maakt, de stappen die je zet. Van baby en kleuter ben je gegroeid tot wat je nu bent, ba-
sisschoolverlater en bijna brugklasser. Groeien toen, was je eerste stappen zetten, je eer-
ste woorden spreken. Groeien nu, is je eigenheid kunnen ontdekken en tegen jezelf zeg-
gen: ‘Dit ben ik, ik hoef niet op een ander te lijken.’ Groeien is beetje bij beetje je eigen 
weg gaan. Soms even stilstaan, tot je klaar bent voor een nieuwe stap. Je bent vandaag 
misschien niet anders dan gisteren en morgen, maar vandaag staan we even stil - met jou 
en bij jou.


voor de ouders:	 

Ouders, jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap met jullie kinde-
ren. Ik wil jullie vragen je hand te leggen op de schouder van je dochter of zoon. Vandaag 
staan jullie even stil midden op de weg van jullie leven, staan jullie even stil bij de reis die 
de kinderen maken. Ze zijn gegroeid, van kleine mensen die eens geboren werden, tot 
wat ze nu zijn. Jullie hebben ze zien opgroeien, vanaf het prille begin. Jullie zijn zelf ge-
groeid. Gegroeid in het loslaten, steeds opnieuw. Gaandeweg worden de stappen die de 

kinderen zetten steeds meer eigen stappen. Nu eens gelijk oplopend met die van jullie, 
dan weer een heel andere richting uit. Vandaag is dat misschien niet anders dan 

gisteren of morgen, maar vandaag willen wij stilstaan bij de wegen van jullie levens, en wij 
vragen je: laat ze los. Nu kunnen en mogen ze gaan. Maar houd je hand achter hen - 
wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen. Om hen op te vangen als ze 
dreigen te vallen. 


Zingen	 	 Overstaplied

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 

ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 

ga met ons mee langs de beelden van hoop.


1. Ga maar op weg in het licht van de morgen, 

de weg is lang en het pad onbekend.

Er is nog veel van de toekomst verborgen 

maar blijf niet wachten, gebruik je talent.

Wij gaan op reis...




2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen, 

zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht, 

is Gods bescherming om je óp te vangen

als je onverwachts valt uit de lucht.

Wij gaan op reis...


3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren,

vertrouw op God, die de reis met je gaat.

Kies je een weg die je eens zult betreuren,

keer dan maar om, het is echt nooit te laat.

Wij gaan op reis…

	 	 

Bagage voor onderweg


Zegenbede


Gebeden


Aankondiging collecte


Kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlied	 	 	 Ik wens jou - Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd,

dat je huis een thuis mag zijn, 

je tafel vol met brood,

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,

dat de liefde van je leven op je wacht.


Ik wens jou genoeg om door te gaan,

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd,

met kinderen om je heen, tot aan het eind.


Refrein 2x

Een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou, 

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou.


‘k Wens jou vrede toe om wie je bent,

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen dat je leeft.

Refrein 2x


Ik bescherm je voor de wind, 

en vind voor jou een schuilplaats, 

in de nacht maak ik een vuur, 

want dan word jij niet bang.

In het donker loop ik naast je 

als een trouwe engel;

ik ben hier, wij gaan samen, 

heel je leven lang.


Wegzending en zegen	 Zingen ‘amen’


