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Thema: Ik ben de weg, de waarheid en het leven 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 84: 1 en 6 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt.. 

 
Stil gebed 
  
Bemoediging en Groet   
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Zingen Psalm 25: 2 en 3 
 
2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 
 
 
 

 



 

 

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
Leefregels
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen. 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
 
 
 

 
 
 
 
op Hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal. 
 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
 

Lezen   Johannes 14: 1-12 
door Rien Oostveen 
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 
3 Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik 
heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden 
we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7 Als jullie Mij kennen zullen jullie 
ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf ge-
zien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Je-
zus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Ge-
loof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf 
als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11 Geloof 
Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat 
Hij doet. 12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en 
zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.  
 
Uitleg en verkondiging 
 

 
 
 
 



 

 

Zingen   317: 1-2 
1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
Luisterlied  Heer, wijs mij uw weg - Sela 
 
In memoriam mw. M.J. Keller-Wattimury 
Zingen  Veilig in Jezus’ armen - Joh. de Heer 523: 1 
 
1 Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár, in Zijn teêr erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd' en vreê, 
ruisend uit 's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár, in Zijn teêr erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
 
Gebeden 
 
Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 
 
Zingen  Lied 905: 1, 3 en 4 
 
1 Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 



 

 

 
4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 
Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


