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Thema:  
 
Voorganger: ds. W.P.Ferguson 

 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 146: 1 & 3 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
Votum en Groet  
 
Klein Gloria  
 
Gebed 
 
Zingen Lied  645 
 
1 Zing ten hemel toe, 
juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe 
voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan 
levenden en doden! 
 
 
4 Maatslag der natuur, 
kringloop der getijden, 
luister naar het uur 
dat zijn liefde slaat, 
Hij kwam ons te baat, 
Hij zal ons bevrijden! 
 

 
2 Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood teniet 
in de nieuwe morgen. 
 
 
5 Pasen is de dag, 
dat de dove lippen 
van het stomme graf 
Hem, het woord van God, 
uit de zwarte dood 
in het leven riepen. 

Zingen Kaarsenlied 



 

 

1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 

 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
 
 

 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Inleiding 
 
 

Lezen Kolossenzen 3,1-17 
1 Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus 
zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U 
bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer 
Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem. 
Het nieuwe leven 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, 
lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft 
Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd 
en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en 
vuile taal. 9 Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 
10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van 
zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, 
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus 
alles in allen. 12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u lief-
heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid 
en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in 
de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat de vrede van 
Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. 
Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht 
en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en 
liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van 
de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.  
 
 
Zingen 665:1-5 
1 Om Christus’ wil zijn wij verblijd. 
Hij heeft in alle menselijkheid 
– een zoon die naar zijn vader aardt – 
God in het vlees geopenbaard. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 Loof Hem, die van de Geest ontving 
voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 
in mensen, menselijk vlees en bloed. 
 
 
 



 

 

3 Hij die, ontheven hemelhoog, 
te stralend voor het sterflijk oog, 
aan de engelen verschenen is 
in ’t licht van zijn verrijzenis, – 
 
 
5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, – de Zoon. 
 

 
 
4 Hij is aanwezig in het woord, 
dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 
en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 
 
 

 
Verkondiging 
 

Orgelspel 
 
Zingen 641: 1-4 
1 Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 
 
3 Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 
 

 
 
 
 
2 Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 
 
4 Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

 
 
Gebeden 
 
Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 
 

Zingen 655: 1-5 
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
 
3 Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

 
 
 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
 
 



 

 

 
 
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
 

 
 
Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


