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        ORDE VAN DIENST 
        7e Zondag van Epifanie 
        18 februari 2024 

     
Voorganger: Ds. Nico den Bok 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied   Lied 513: 1, 2 en 3 
1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
Stil gebed  
Bemoediging en Groet 
Kyriëgebed 
 
Glorialied   Lied 536 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen    Met vallen en opstaan (Daar juicht een toon) 
Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed 
hij weet dat hij Jezus volgen moet 

Hij zegt: maar U bent toch Gods Zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor u zal vechten Heer. 

 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
Een open graf. Want jezus heeft 
De dood verslagen en Hij leeft! 
   
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
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Schriftlezingen:  Deuteronomium 6: 4 t/m 9 
door Joke van Os 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u van-
daag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis 
en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en 
als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten 
van de stad. 
 
Zingen:  Lied 320: 2 en 3 
2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien hem͜ met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste͜ en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

3. Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand. 
Spijzig de͜ armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 

Lezen:  1 Johannes 4: 11 t/m 21 
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar lief-
hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, we-
ten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien waarvan 
we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als ie-
mand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij heb-
ben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de 
liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 
Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen, en daardoor kunnen we op de dag van 
het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veron-
derstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Wij 
hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ 
maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk 
God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 
We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander 
liefhebben. 
 
Zingen  Lied 793: 1 en 3  
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 

3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

Uitleg en verkondiging 
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Zingen  Lied 340b 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 
Gebeden en voorbeden 
 
Aankondiging collecte 
 
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 
 
Zingen  Lied 550: 1 en 2 
1. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 
 
2. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren met God en met ere. 
De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van tevoren voorzegd. 
 
Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


