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Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid

Intochtslied Psalm 130: 3en 4
3. Ik heb mijn hoop gevestigd

op God de Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig,

wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten

wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten

uw lichtend aangezicht.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Openingstekst / Introductie thema

Zingen Lied 1010: 1 en 2
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

Leefregel / Wetslezing
Lezen Efeze 4: 25 - 32

4. Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten

tot goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld

aan Israél bevrijding

van onrecht en van schuld.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars
ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boos-
heid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost ver-
dienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft.
Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig op-
bouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige Geest niet be-
droefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaar-
digheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heetft.



Zingen Lied5381,3en4

1.Een mens te zijn op aarde 3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd, in deze wereldtijd,

is leven van genade dat is de dood aanvaarden,
buiten de eeuwigheid, de vrede en de strijd,

is leven van de woorden de dagen en de nachten,

die opgeschreven staan de honger en de dorst,

en net als Jezus worden de vragen en de angsten,
die 't ons heeft voorgedaan. de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:

de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.

Gebed om de heilige Geest

Gesprek met de kinderen

Zingen Met vallen en opstaan (Daar juicht een toon)

Hij struikelt achter Jezus aan. Hij zegt: maar U bent toch Gods Zoon!
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. U moet geen kruis, U moet een kroon!
Al snapt Petrus Gods plan niet goed Ik laat U niet alleen, ik zweer

hij weet dat hij Jezus volgen moet dat ik voor u zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
Een open graf. Want jezus heeft
De dood verslagen en Hij leeft!

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Lezen Genesis 6: 5 - 22

door: Manon Sluijter

De HEER zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren: alles wat ze uitdachten was
steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt; Hij was tot in het
hart gegriefd. ‘Ik zal de mensen die Ik geschapen heb van de aarde wegvagen,’ zei Hij, ‘en
met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van
dat Ik ze heb gemaakt.” Alleen Noach was Hij goedgezind.

Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen
man; hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde, in verbondenheid met
God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de
aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei Hij tegen
Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door
hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark
van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en van-
buiten met pek. Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. Je moet
er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één el openlaten; de ingang moet
je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog



twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar
zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op
aarde zal omkomen. Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, sa-
men met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er
twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje
en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten die-
ren die op de aardbodem rondkruipen zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven
blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten
hebben.” Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.

Lezen Mattheus 24: 36 - 44

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse enge-
len en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo
zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vioed at
en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en
niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het
ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn,
van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen
die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere
achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou ko-
men, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom
moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet
verwacht.

Verkondiging

Zingen Lied 575:1en 6
1.Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Dankzegging, voorbeden en Onze Vader

Aankondiging collecte
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk

Wegzending



Zingen Lied 838:1en4
1.0 grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

4. Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

Zegen
Zingen ‘amen’



