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Thema: Alleen ga je sneller, samen kom je verder 
Startzondag 
 
Voorganger: ds. Kees-Jan Rodenburg 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Lied 84:1,2 en 6 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
3. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet   
 
Inleiding op de dienst 
 
Aansteken drie kaarsen 
 
Zingen  Opwekking Kids lied 68 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 
 
 



 

 

Inleiding op de kwis 
 
Zingen  Lied 975:1 en 3 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 

Gebed  
 
Lezen    Efeziër 3 : 14 – 21 
door Mieke Wijnolts 
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de 
hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte 
schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de 
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te ken-
nen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van 
God. 
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan 
wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van ge-
slacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Zingen  Lied 883

King of kings and Lord of lords, glory, halleluja. 
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja. 
Jesus, prince of peace, glory, halleluja. 
Jesus, prince of peace, glory, halleluja. 
 
Uitleg en verkondiging.  
Thema: Alleen ga je sneller, samen kom je verder 
 
Orgelspel 
 
Gebeden 
 
Zingen  Evangelische liedbundel 173 
We zingen en/of luisteren een aantal maal naar dit lied, zolang er mensen naar voren komen! 

 
Jezus U bent het licht in ons leven.  
Laat nimmer toe dat het duister tot ons spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven.  
Open ons hart voor Uw liefde, o Heer. 
 

Afsluitend dankgebed – Onze Vader 

  
Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas  



 

 

 
Slotlied  Lied 871 
1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2.Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3.Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 

4.Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in.

Slotwoord  
 
Zending en zegen 
 
Zingen ‘amen’ 


