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ORDE VAN DIENST 
Zevende zondag van de herfst 
29 oktober 2023 

Ds. N. den Bok 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken kaars van verbondenheid  

 

Intochtslied: Lied 24: 1 en 3  

1. De aarde en haar volheid zijn 

des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

3. God is hem zegenrijk nabij, 

in ’t recht des Heren wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 

en zoekt des Heren aangezicht, 

Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

Stil gebed 

  

Bemoediging en groet 

 

Klein gloria 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied & Leefregel: Lied 19: 1 en 3

1. De hemel roemt de Heer, 

het firmament geeft eer 

Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, 

toch wordt alom gehoord 

een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt 

hetgeen zij openbaren. 

 

3. Volmaakt is 's Heren wet, 

die ons verkwikt en redt, 

waarbij de ziel herleeft. 

Getrouw en gans gewis 

is Gods getuigenis, 

dat dwazen wijsheid geeft. 

Des Heren woord is goed, 

wie zijn bevelen doet, 

zijn hart wordt opgetogen. 

Recht is het woord van God 

en louter zijn gebod, 

een licht voor onze ogen. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften
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Gesprek met de kinderen 

 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar. 

1. Wij gaan voor even uit elkaar, 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht. 

 

2. Wij geven Gods verhalen door, 

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal.  

 

Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 27 

Door Mieke Wijnolts 

God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van 

de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep 

de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 

 

Zingen: Lied 345: 1 en 3 

1. Gij hebt uw woord gegeven 

nog voor ik U iets vroeg, 

dat is voor heel mijn leven, 

ja voor de dood genoeg. 

Uw woord is daad, o Vader, 

werd brood in de woestijn, 

werd mens en is mij nader 

dan wie mijn naasten zijn. 

3. God, die uw woord gegeven, 

uw Zoon gezonden hebt 

en naar zijn beeld het leven 

van wie U kent herschept, – 

wees door uw Geest met allen 

die hebben ja gezegd, 

dat zij die staan niet vallen. 

Maak Gij ons trouw en echt. 

 

Schriftlezing: Matteüs 22: 34 - 40 

Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om 

Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij 

antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de 

grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

 

Zingen: Lied 320: 2 en 3 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 

Dien hem͜ met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden. 

Dit is het eerste͜ en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 

 

3. – Bied uw naaste ͜de helpe͜nde hand. 

Spijzig de͜ armen in uw land, 

een woning wilt hen geven. 

Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 

doe dit, en gij zult leven. 
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Uitleg en verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen: Lied 791: 1, 2, 4 en 6

1. Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

In memoriam 

 

Zingen: Lied 23b: 1 

De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

 

Gebeden en voorbeden 

 

Aankondiging collecte 

 

Slotlied: Lied 793: 1 en 3 

1. Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruiloftsstoet. 

 

3. Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen – 

liefde heeft de eeuwigheid. 

Wegzending en zegen 

Deze wordt beantwoord door het zingen van: Amen, amen, amen. 


