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ORDE VAN DIENST 
Zesde zondag van de herfst 
22 oktober 2023 

Thema: Zing mee! 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken kaars van verbondenheid  

 

Intochtslied: Lied 216: 1, 2 en 3  

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V:     Hoor ons aan, Eeuwige God, 

A:     HOOR NAAR ONS BIDDEN! 

V:     Gij, die ons hart aanziet, 

         Gij, die onze diepten peilt, 

A:     BLIJF ONS NIET VERBORGEN1 

V:     Wij herkenden U niet, 

         wij zochten onszelf. 

A:     GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 

V:     Doe ons herleven 

         en maak ons weer nieuw. 

A:     GEEF ONS UW GENADE! 

V:     Breng ons in het reine 

         met U en met elkaar. 

A:     ZEGEN ONS MET VREDE 

         EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 

         AMEN.
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Zingen: Lied 8a: 1, 2, 5 en 6

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

op heel de aarde, wijd en zijd. 

De hemel zingt uw majesteit. 

 

2. Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

5. Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 

De dieren komen in een stoet 

hem hoog en breed al tegemoet. 

 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

want op de aard’ is wijd en zijd 

het mensenkind uw majesteit. 

Morgengebed 

 

Het koor zingt:    Samen in de naam van Jezus (laatste couplet allen) 

Zingen: 

Prijs de Heer 

De weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator 

Mijn Verlosser, Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik U mijn dank en eer 

T'is Uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

Het koor zingt:   Alles wat adem heeft love de Heere 

 

Gedicht:   “De wonderen zijn de wereld nog niet uit.” 

    Han Hoekstra 

 

Moment voor de kinderen

 

Lied: “Ik wens jou” van Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

Dat de liefde van je leven op je wacht. 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind. 

 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou. 
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Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

In elk van de seizoenen dat je leeft. 

 

 

 

 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou. 

 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 

In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar. 

1. Wij gaan voor even uit elkaar, 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht. 

 

2. Wij geven Gods verhalen door, 

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal.  

 

Zingen: Lied 314: 1 en 3 

1. Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

Schriftlezing: Handelingen 16: 16 - 25 

Door Joke van Os

Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten 

was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar 

eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren 

van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen 

Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: 

verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. 
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Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden 

hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze 

stad in rep en roer. Het zijn Joden, die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen 

instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, 

waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 

Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de 

gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de 

binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. 

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen 

luisterden aandachtig naar hen. 

 

Zingen: Lied 442 : 1 en 2

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Zingen: “Lichtstad met uw paarlen poorten” 

(Evangelische liedbundel)

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

 

Refrein. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 

2. Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein. 

 

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 

Komend uit de zand-woestijn, 

Waar zij rusten van hun werken 

Bij de springende fontein. 

Refrein. 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 

Refrein. 

 

Spiegelverhaal 
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Zingen: lied 919

1. Gij die alle sterren houdt 

in uw hand gevangen, 

Here God, hoe duizendvoud 

wekt Gij ons verlangen! 

Ach, ons hart / is verward, 

leer het op uw lichte 

hoge rijk zich richten. 

 

2. Want de lichten die wij zelf 

aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, 

sterren, ongetelde, – 

al hun glans / dooft nochtans, 

dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven. 

3. God, is dan wat U verliet 

uit uw hand gevallen? 

Mist Gij onze wereld niet 

bij uw duizendtallen? 

Blijf niet ver, / doe één ster 

in de nacht ons gloren, 

of wij zijn verloren! 

 

4. Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der 

onze schreden richten, – 

geef ons moed; / ’t is ons goed 

U te zien, getrouwe, 

uw hoog rijk te aanschouwen

Zingen: Johannes de Heer lied 836 

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis, 

het symbool van vervloeking en schuld. 

Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood, 

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 

 

Refrein: 

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 

tot de Heer' komt en met Hem het loon, 

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 

dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 

 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, 

heeft een wond're bekoring en macht. 

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, 

om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht. 

Refrein. 

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon, 

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 

Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, 

voor een ieder die in Hem gelooft. 

Refrein. 

 

Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood, 

ook als hier smaad en spot is mijn loon. 

Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af, 

't werd de toegang voor mij tot Gods troon. 

Refrein. 

 

Gebed 
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Zingen lied: 1010 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

Het koor zingt:   O Heer de Koning is verheugd 

    Zegen ons Algoede (laatste couplet allen) 

Zingen: 415: 3  

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Kinderen komen terug van oppas en kinderkerk 

 

Slotlied: Lied 1014: 1, 2, 4 en 5 

1. Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 

 

2. Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 

als woorden stokken, spreekt de hand 

in vriendschap, steun en zegen. 

 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

Wegzending en zegen 

Deze wordt beantwoord door het zingen van: Amen, amen, amen. 


