
ORDE VAN DIENST 
Tweede zondag van de herfst 
1 oktober 2023 

Thema: Gelukkig ben je?! 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Aansteken kaars van verbondenheid (door ambtsdrager van dienst) 

Intochtslied: Psalm 62:1 en 5 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Bemoediging en Groet 
V. 
Allen: 
V. 
Allen: 
V. 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, 
en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

Zingen: Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

Kyriëgebed, afgewisseld met het zingen van: 

Glorialied: Lied 705:1 
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon.

Gebed bij de opening van de Schriften 

Moment met de kinderen 
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Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

2. Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Eerste Schriftlezing: Psalm 1  
Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 

Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 

Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 

Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 

Zingen: Lied 321: 1, 2 en 4 
1. Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 5:1-12 
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam 
het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
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Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de 
profeten. 

Zingen: Lied 321: 5, 6 en 7 
5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Uitleg en verkondiging 

Zingen: Lied 905:1, 3 en 4 
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegt,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

Gebeden 

Aankondiging collectes 

Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

Zegenbede 
Deze wordt beantwoord door het zingen van: Amen, amen, amen. 
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