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        ORDE VAN DIENST 
        3e zondag van de zomer 
        7 juli 2024 

     
Overstapdienst 
voorganger: ds. Bas Zitman 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Psalm 119: 1  
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
  
Bemoediging en Groet   
 
Zingen  Psalm 119: 4
4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 
Smeekgebed 
 
Zingen  Opwekking 733 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 



2 

 

 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
 
Gebed van de zondag 
 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
Lezen   Psalm 121 
door Sofie en Iris 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Zingen  Lied 806 
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten 
wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land. 
 

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, 
duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
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3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, 
altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 
straks wonen wij in een paradijs. 
 
Overweging 
 
Zingen  Lied 704 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Gebeden 
 
De overstap 
 
Zingen    Trinity:  Ik wens jou 
 
 Kind 
Als een kind met vijandschap leeft, 
 Dan leert het vechten. 
Als een kind met voortdurende kritiek leeft, 
 Dan leert het veroordelen. 
Als het kind leeft in verdraagzaamheid, 
 Dan leert het gelukkig te zijn. 
Als het kind in veiligheid leeft, 
 Dan leert het geloven. 
Als het kind wordt aangemoedigd, 
 Dan leert het vertrouwen. 
Als het kind leeft met eerlijkheid, 
 Dan leert het rechtvaardigheid. 
Als het kind mag zijn zoals het is, 
 Dan leert het van zichzelf te houden. 
Als een kind leeft met vriendschap, 
 

Anouk, Gijs, Sofie, Christiaan, Jasmijn, Iris, Elise en Isa nemen afscheid van de kinderkerk. 
We danken hen voor de vreugde die ze ons de afgelopen jaren hebben geschonken. 
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Rugtas en zegen 
 
Jeugdkerk neemt hen mee naar het Verdiep. 
 
Aankondiging collecte  
 
Zingen  Lied 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


