
 

17 JUNI 2019 

GEHEIME KERK 

AVOND  
Een ervaring die je niet snel zult vergeten… 

Wat als je opgepakt kunt worden omdat je gezien wordt 

met een Bijbel onder je snelbinders? Of een fles wijn om 

Avondmaal te vieren? Wat als je fluisterend moet zingen 

en het licht uit blijft? Wat als een enkele misstap je kan 

verraden? Terwijl de hele wereld bang is voor de 

kernwapens van Kim-Jung-Un lijden duizenden 

christenen onder het barre regime van Noord-Korea.  

 

 

 

 

Het verhaal van 

Hae-Woo, 

ontsnapt uit 

Noord-Korea 

 

Overdenking in 

het duister 

 

Fluisterzingen, 

laat niemand het 

horen! 

 

Avondmaal zonder 

brood of wijn 

 

Laat niemand 

weten dat je gaat! 

 

VRIJ EVANGELISCHE 

GEMEENTE ELBURG 

Boterbloem 10 
Elburg 

www.vegelburg.nl 

19:30 inloop 

20:00 start programma 

 

 


