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Avondgebed 

verzorgd door Pastoraal Beraad 

Thema: Ik ben de ware wijnstok 

Opening 
v: Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien,  
a: zie ons hier. 
v: Wij die van U hebben gehoord, 
a: hoor Gij ons aan. 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
a: wees onze hulp, 
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
a: maak alles nieuw, 
v: en dat Gij ons bij name kent, 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
a: wees hier aanwezig. 

Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed  Psalm 23 
Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 

Zingen  Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt 
   Het liefste lied overzee II-29 



Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt: 
mijn gras is groen en fris. 
Hij brengt mij naar een koele beek, 
waar rust heerst, vrede is. 

Mijn leven zet Hij op een spoor 
en ik kan verder gaan 
op paden van gerechtigheid. 
Hij houdt zich aan zijn Naam. 

Al moet ik door een donker dal, 
ook daar vrees ik geen kwaad. 
Mij troosten dan uw stok en staf, 
omdat Gij met mij gaat. 

Mijn tafel hebt Gij rijk gedekt, 
al kijkt de vijand toe. 
Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist 
van pure overvloed. 

Uw goede vriendschap gaat met mij 
en wordt mijn blijvend huis. 
Wanneer ik in uw schaduw woon, 
kom ik voor altijd thuis. 

Schriftlezing Johannes 15: 1-8 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen 
vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij 
meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf 
in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen 
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten 
voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank 
die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur 
gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 
wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie 
veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. 

Zingen  Lied 653: 1, 5 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Tafelgesprek 

Muziek  Sanassi on Lamppu - Taizé 
Sanasi on lamppu,  
Valo askeleillani. 

vertaling: 
Uw woord is een lamp voor mijn voet,  
en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) 



Gebeden 
Op een moment tijdens de gebeden kan er een lichtje aangestoken worden.  

Onze Vader 

Zingen  Nu de dag voorbij is 
   Het liefste lied van overzee II-43 
1. Nu de dag voorbij is 
en het licht gevlucht, 
vult de avondschemer 
overal de lucht.  

2. Waar het duister aanzwelt 
glanst al sterrenlicht. 
Alle vogels zwijgen, 
elke bloem gaat dicht. 

3. Geef aan wie vermoeid zijn, 
Heer, uw zoete rust. 
Teder is uw zegen 
die mijn ogen kust. 

4. Deel Uzelf in dromen 
aan de kinderen mee 
en bewaar de zeeman 
op de verre zee. 

5. Troost wie moet lijden, 
wie met tranen gaat 
en weerhoud wie kwaad wil 
van zijn boze daad. 

6. Geef dat er een engel 
ook rond mijn bed wacht, 
die mijn met zijn vleugels 
hoedt de lange nacht. 

7. Laat mij vrolijk opstaan 
in het morgenlicht 
en herboren leven 
voor uw aangezicht. 

8. U komt alle eer toe,  
want U bent geweest 
baken door de jaren,  
Vader, Zoon en Geest! 

Zegenbede 
Trouwe God, 
wij zijn veilig in uw handen. 
Daar vertrouwen wij op. 
Dat te weten geeft rust 
en vrede die alle verstond te boven gaat. 
a. AMEN. 


