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Thema: Ik ben het brood dat leven geeft

Opening

v: Eeuwige, onze God,

wij die U nooit hebben gezien,

: zie ons hier.

: Wij die van U hebben gehoord,

: hoor Gij ons aan.

: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
: wees onze hulp,

: en dat Gij alles hebt gemaakt,

: maak alles nieuw,

: en dat Gij ons bij name kent,

: leer ons U kennen,

: die Bron van leven wordt genoemd,
: doe ons weer leven,

: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,

: wees hier aanwezig.
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Aansteken Paaskaars

PsalmgebedPsalm 146

Zingen Psalm 146: 1

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor de Heer uw God.

Lezen Psalm 146: 3 en 4

Vertrouw niet op mensen met macht,

op een sterveling, bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

Zingen Psalm 146: 3

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

Lezen Psalm 146: 6b-9

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.



De HEER bevrijdt de gevangenen,

de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,

maar goddelozen richt Hij te gronde.

Zingen Psalm 146: 5

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.

Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!

Sion, zing uw God ter eer!

Schriftlezing Johannes 6: 30-40

Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U
geloven. Wat kunt U doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn
gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”
Maar Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel
gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is
het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.” ‘Geef ons altijd dat
brood, Heer!” zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt
zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar Ik
heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me gezien. ledereen die de Vader Mij
geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal |k niet wegsturen, want Ik ben niet uit de
hemel neergedaald om te doen wat Ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij
gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij
Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat |k hen allen laat opstaan op de laatste dag.
Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en
dat Ik hen op de laatste dag laat opstaan.’

Zingen Lied 653: 1,2en7

1. U kennen, uit en tot U leven, 2. Gij zijt het brood van God gegeven,
Verborgene die bij ons zijt, de spijze van de eeuwigheid;

zolang ons 't aanzijn is gegeven, Gij zijt genoeg om van te leven

de aarde en de aardse tijd, — voor iedereen en voor altijd.

o Christus, die voor ons begin Gij voedt ons nog, o hemels brood,
en einde zijt, der wereld zin! met leven midden in de dood.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Tafelgesprek



Muziek O Gij, boven alles uit - Taizé
O Gij, boven alles uit, wie begrijpt ooit hoe U bent?
Alles wat bestaat, bezingt U.

Al wat is, verlangt naar U, reikt naar U.

Gebeden

Op een moment tijdens de gebeden kan er een lichtje aangestoken worden.
Onze Vader

Zingen Lied 263

1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zegenbede

Trouwe God,

wij zijn veilig in uw handen.

Daar vertrouwen wij op.

Dat te weten geeft rust

en vrede die alle verstond te boven gaat.
a. AMEN.



