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Thema: Ik ben de bron van levend water


Opening

v: Eeuwige, onze God,

wij die U nooit hebben gezien, 

a: zie ons hier.

v: Wij die van U hebben gehoord,

a: hoor Gij ons aan.

v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,

a: wees onze hulp,

v: en dat Gij alles hebt gemaakt,

a: maak alles nieuw,

v: en dat Gij ons bij name kent,

a: leer ons U kennen,

v: die Bron van leven wordt genoemd,

a: doe ons weer leven,

v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,

a: wees hier aanwezig.


Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed		 Psalm 42

Zingen	 Psalm 42: 1

Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht,

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht.

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven?


Lezen		 Psalm 42: 3-5

Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God,

wanneer mag ik nader komen

en voor God verschijnen?

Tranen zijn mijn brood,

bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

Weemoed vervult mijn ziel

nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet

en optrok naar het huis van God –

een feestende menigte,

juichend en lovend.




Zingen	 Psalm 42: 3 
Hart onrustig, vol van zorgen,

vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.

Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor de Heer,

vindt mijn ziel het danklied weer.

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven

dikwijls aan de dood ontheven.


Schriftlezing	 Johannes 4: 5-15

Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn 
zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging 
bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw 
water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren 
namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als 
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk 
niet met Samaritanen om.) Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het 
is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water 
geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan 
levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft 
ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ Jezus 
antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt 
dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de 
vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om 
water te putten.’


Zingen	 	 Lied 653: 1, 3 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons ’t aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd, –

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!


3. Gij zijt het water ons ten leven;

de bronnen van de eeuwigheid

zijn ons ter lafenis gegeven,

zijn doorgebroken in de tijd.

O Gij, die als een bron ontspringt

in elk die tot U komt en drinkt. 

7. O Christus, ons van God gegeven,

Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,

Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.


Tafelgesprek


Muziek	 	 Mijn ziel, kom op adem - Taizé

Mijn ziel, kom op adem, kom tot rust, 

want onze God heeft je bevrijd.

Je losgemaakt uit banden van de dood

en alle tranen van onze ogen afgewist.




Gebeden

Op een moment tijdens de gebeden kan er een lichtje aangestoken worden. 


Onze Vader


Zingen	 	 Lied 266 
1. Die ons schiep,

en ook nu nog

als hier de nacht ons

overmant

houdt in de holte

van uw hand.


2. die ons zoekt

in het duister,

die ons de dag hebt

toegezegd,

spreek in de stilte

tot uw knecht. 

3. Die ons hoedt

in uw schaduw,

onder uw vleugels

toegedekt,

liefde, die ons tot

leven wekt,


4. ken ons hart, 

zo onrustig,

vol van zichzelf 

is het verblind,

totdat het rust 

in U weer vindt. 

5. Kom tot ons

als de morgen.

Ga over ons op

als het licht.

Zegen ons met uw

aangezicht. 

Zegenbede	 

Trouwe God,

wij zijn veilig in uw handen.

Daar vertrouwen wij op.

Dat te weten geeft rust

en vrede die alle verstond te boven gaat.

a.	 AMEN. 


